2,

)
A ﬁ
DB

District op Z@m

Eredienst | Rotterdam Prinsenland
Lezing | digitale lezing via ZOOM

Volgende editie in 2020
22 november

Aanmelding eredienst via: https:/rotter-

dam-prinsenlandapgen.boekeenbezoek.nl/ A PO STO I_ I SC H

Aanmelding Digitale Lezing:
i nderman@hotmail.com GENOOTSCHAP



https://rotterdam-prinsenlandapgen.boekeenbezoek.nl/
https://rotterdam-prinsenlandapgen.boekeenbezoek.nl/
mailto:ispaanderman%40hotmail.com?subject=Aanmelding%20Digitale%20Lezing

Rotterdam
Prinsenland

’s-Gravenweg 451
3065 BB Rotterdam

Eredienst

Op deze zondag zal het thema
van de eredienst "het leven vieren”
zijn. Bijna automatisch komt dan
de zin uit het lied: "het leven leren
leven met alles wat het geeft” naar
boven.

Daar ons samen nog eens op
bezinnen en doorvoelen wat dat
vieren is en waartoe je je daarop
richt. Graag nodigen we u uit voor
deze eredienst.

Wij zijn heel blij dat broeder
Riemers in deze dienst voor

zal gaan samen met zuster

N. Ziere.

Ook zal er een live online-
verbinding zijn voor hen die thuis
mee willen kijken.

Afbeelding voorzijde: Harry van
Kruiningen, Gilgamesj en Enkidoe
op reis.

Aanmelding

Eredienst

In verband met het Covid-19
protocol zijn er 50 plaatsen
beschikbaar voor bezoekers
van de eredienst in Rotterdam-
Prinsenland.

U mag alleen deelnemen als

u na aanmelding van ons een
bevestiging van deelname
heeft ontvangen. Overigens

is de dienst te volgen via een
livestream. De informatie
daarover ontvangt u in de week
voor de samenkomst via de
plaatselijke mededelingen.

Lezing

Heel graag ontvangen wij ook
voor de lezing uw aanmelding.
De inloggegevens voor
deelname via ZOOM ontvangt u
in de week voor de activiteit via
de plaatselijke mededelingen.
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Lezing

Onze spreker Koert van der Velde
laat ons weten: "Als ik iemand
hoor praten over ’het leven vieren’,
denk ik vooral: valt er wat te
vieren dan? Het oudste verhaal
ter wereld, het Gilgamesj-epos,
geeft daar een wijs antwoord op:
ja, maar het is geen feest. Het
leven vieren is een levenskunst
waarin we ons kunnen
bekwamen, ook als je niks
gelooft. Wie het leven echt kan
vieren is ten diepste religieus.

Dit is de uitkomst van mijn
onderzoek naar de vraag hoe nog
religieus te zijn in deze ongelovige
tijd.”

Koert van der Velde is
religiejournalist, onder andere
voor Trouw en Nieuwe Revu.

Hij schreef boeken over de

Islam, over religieuze beleving en
over mindfulness. Hij studeerde
godsdienstwetenschappen en
promoveerde op 'Flirten met God,
religiositeit zonder geloof.

www.koertvandervelde.nl
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