
Het jaarthema voor 2025 neemt ons mee op een inspirerende reis 
van zelfontdekking en verbondenheid met de wereld om ons heen.  
We worden uitgenodigd om stil te staan bij wie we zijn, onze plek 

naast andere mensen, de gemeenschappen waar we deel van 
uitmaken en onze relatie met de aarde.

In vier kwartalen verkennen we thema’s uit het leven.  
Daar reflecteren we op, persoonlijk en met elkaar. Elke periode 

 biedt een andere invalshoek waardoor een boeiende reis ontstaat 
van verdieping, overdenking en waardering. Van samen genieten 

en misschien hier en daar een verrassend perspectief. 



Kwartaal 1: Innerlijke reis
(januari - maart)
Wie ben ik, wie wil ik zijn, en hoe kan ik dat verbeelden?

Het jaar begint met een focus op zelfreflectie en innerlijke groei. We worden uitgedaagd  
om te ontdekken wat onze diepste verlangens, onze dromen en innerlijke drijfveren zijn. 
Deze periode nodigt uit om de balans te vinden tussen rust en onrust, om persoonlijke 
uitdagingen te omarmen als momenten van inzicht en ontwikkeling.

Kwartaal 2: Samen op weg
(april - juni)
Wie zijn mijn medereizigers en hoe voel ik me verbonden?

Het tweede kwartaal richt zich op de verbinding met anderen. We ontdekken het belang 
van solidariteit en de kracht van gemeenschapszin. In de ontmoeting met anderen leren 
we onszelf beter kennen en ontwikkelen we wederzijds begrip. Ubuntu, het idee dat 
onze menselijkheid verweven is met die van anderen, is hierbij de gids.

Kwartaal 3: Een overstijgend perspectief
(juli - september)
Wat betekent het om onderdeel te zijn van een groter geheel?

In deze fase verbreden we het perspectief naar dat wat ons overstijgt. Dit kwartaal biedt 
ruimte voor reflectie over onze plaats in de wereld, over wat ons verbindt vanuit het 
verleden, over vandaag en wat ons verhaal voor morgen kan zijn. We worden herinnerd 
aan onze verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties en de aarde. Dit vraagt 
bewust leven en het doen van de goede dingen.

Kwartaal 4: Wortels en vleugels
(oktober - december)
Na de overdenking: waar sta ik en wat is mijn nieuwe vergezicht?

Het laatste kwartaal staat in het teken van verdieping en toekomstgerichtheid. Het 
vinden van balans tussen onze wortels (herkomst en tradities) en vleugels (nieuwe 
inzichten en idealen) biedt een fundament voor persoonlijke groei en vernieuwd inzicht. 
Door diepgevoelde verbondenheid met de gemeenschap en de wereld groeit de  
overtuiging dat we kunnen bijdragen aan een hoopvolle toekomst vol harmonie.

Wat kun je doen met het jaarthema?
Bovenal moedig op weg gaan en uitvinden hoe je deze thema’s in jouw leven en in je 
gemeenschap kunt toepassen! Hoe dragen we samen met anderen bij aan verbinding en 
duurzaamheid? Praat over het thema in je gemeenschap of steek samen de handen uit 
de mouwen. Laten we om ons heen kijken en meehelpen om een liefdevolle wereld te 
creëren waarin ieder mens zijn of haar eigen weg mag vinden. 

Meer informatie en inspiratie vind je op 
apgen.nl/jaarthema2025


