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Aanvullend verslag besteding donatie Kerstmaatjes december 2023                                     

Geacht bestuur van het Apostolisch Genootschap en WereldWijd voor Kinderen, 
Lieve Annemieke en Marijke, 

Op 8 november 2023 ontving Stichting Kinderen van de Zon het prachtige bericht dat het  Apostolisch 
Genootschap, in samenwerking met WWvK, een donatie van 7.500,00 had toegekend aan Stichting 
Kinderen van de Zon voor: 

Een kerstmaal en kerstcadeautje voor de kinderen in het opvanghuis 
Een kerstpakket met daarin levensmiddelen voor een kerstmaal voor de gezinnen thuis 
Gezelschapsspelletjes voor de Speelotheek in het opvanghuis 

 

Op 8 januari 2024 stuurde ik jullie een verslag over de besteding van het kerstmaal van de kinderen 
in ons opvanghuis en het kerst-voedselpakket voor de gezinnen. Nu het jaar bijna ten einde loopt wil 
ik jullie in onderstaand verslag aanvullend ook nog graag laten meegenieten van: 
1. de aanschaf van gezelschapsspelletjes voor de speelotheek 
2. het i  

 
1. Aanschaf gezelschapsspelletjes voor de speelotheek 

De kinderen en jongeren van onze projecten in Arequipa en Ayacucho zijn slachtoffer van de 
oneerlijke economische situatie en ongelijkheid in Peru. Zoals altijd zijn het de kinderen die het 
meest hiervan lijden. In de buitenwijken waarin zij wonen worden ze omgeven door armoede en 
ze worden door de maatschappij buitengesloten. Kinderen van de Zon werkt al bijna 25 jaar met 
kansarme kinderen in Peru, waarvan 10 jaar samen met het opvanghuis Hogar de Cristo in 
Arequipa en de ONG Mama Alice in Ayacucho. Een van de belangrijkste doelstellingen van ons 
werk is om de pijnlijke levenscirkels van deze kansarme kinderen en gezinnen te doorbreken en 
om aan deze nieuwe generatie de kans te geven op een ander en beter leven; een nieuw begin met 
nieuwe levensverhalen, een nieuwe toekomst voor hen en voor hun ouders. De kinderen en 
jongeren van deze gezinnen hebben het recht om meer te kennen in hun leven dan alleen maar 
gebrek aan alles en om te lijden onder de ellende van huiselijk geweld en geestelijk- en seksueel 

kindertijd en daarbij moet het essentieel zijn, dat ze kunnen genieten van een van de belangrijkste 
activiteiten voor alle kinderen: spelen. 
 
We weten dat een gelukkige kindertijd ook een steun is bij het omgaan en oplossen van problemen 
waar deze kinderen en jongeren mee geconfronteerd worden. Het is voor kinderen heel belangrijk 
dat zij een veilige en liefdevolle plek hebben, waar ze ontspannen kunnen genieten van het spelen 
met spelletjes, weg van de ruzies en spanningen thuis en van de gevaren op straat. 



We zijn ervan overtuigd dat als een kind niet voldoende liefde krijgt, het kind zelf ook geen liefde 
zal kunnen geven in zijn leven. Als een kind niet leert samen te spelen; om te gaan met winst en 
verlies; uitdagingen te creëren en aan te gaan; en vriendschappen te sluiten, zal het kind ook geen 
zelfvertrouwen opbouwen, niet leren delen en op zijn beurt leren wachten; leert hij niet 
volwassenen en leidinggevenden te respecteren en zijn discipline en verantwoordelijkheidsgevoel 
te vergroten. Al deze vaardigheden ontwikkelen kinderen bij het spelen van spelletjes tijdens hun 
kinderjaren, een periode in het leven waar ieder mens met liefde op terug zou moeten kunnen 
kijken. Wij hopen met ons werk te bereiken dat onze kinderen later, als men hen vraagt hoe zij 
hun jeugd hebben beleefd, warme herinneringen op kunnen halen aan hun tijd in ons opvanghuis 
en dat zij niet net als hun ouders alleen maar pijnlijke herinneringen aan hun jeugd met zich 
meedragen. 
 
De kinderen hebben thuis geen ruimte om te genieten, te spelen en zich te ontspannen. Daarom is 
het dringend noodzakelijk om deze generatie en deze bevolking te helpen, want zoals altijd biedt 

ongelijkheidsverschillen, pijn en verdriet. Wat waren we blij dat we in 2022 een donatie kregen 
om een lokaal in het opvanghuis om te bouwen tot speelotheek. Hieruit zullen jullie begrijpen hoe 
ongelofelijk dankbaar wij waren met jullie warme donatie voor de aanschaf van spelmateriaal 
voor onze nieuwe speelotheek!  
 
Realisatie aanschaf spelmateriaal 
Alle spelletjes heb ik gekocht bij Pientere Puzzels & Spellen. Dit online bedrijf wordt gerund door 
Ale Sytsma en zijn vrouw Willemien. In 2010 heeft Ale Sytsma met de christelijke organisatie 
Compassion een reis gemaakt naar de Filipijnen en kwam hij in contact met kinderen die leven 
en opgroeien in extreme armoede. Deze onvergetelijke ervaring heeft hem aangespoord om 
kinderen te helpen met de opbrengsten van Pientere Puzzels & Spellen. De winst van zijn 
verkopen doneert Ale aan Compassion. Dit was voor mij de reden om al het spelmateriaal te 
bestellen bij Pientere Puzzels, want op deze wijze hebben het Apostolisch Genootschap en 
WWvK met hun donatie twee goede doelen gesteund. Een win-win situatie. 
 
In totaliteit heb ik 25 prachtige duurzame spellen kunnen kopen voor het opvanghuis Hogar de 
Cristo in Arequipa en 25 voor ons werk in Ayacucho. In de bijlage 1 verwoorden de kinderen wat 
het spelen in hun speelpaleisje voor hen betekent en in bijlage 2 deelt Profesora Consuelo, de 
leerkracht van de speelotheek, haar ervaringen met jullie. Haar brief heb ik ook opgenomen in 
mijn nieuwsbrief van december, die jullie binnenkort ontvangen. Tevens stuur ik jullie in bijlage 
5 een fotocollage van de besteding van jullie donatie. 
 

2. I  
Veel kinderen van ons project hebben concentratieproblemen, kunnen moeilijk of niet lezen en 
schrijven, of hebben grote problemen met wiskunde. Hierdoor zijn ze erg onzeker en timide. De 
mindere schoolresultaten beïnvloeden de relatie met de ouders, waardoor het gevoel van 
onzekerheid wordt versterkt. In de klas worden deze kinderen vaak genegeerd, waardoor de 
leerproblemen verergeren. De kinderen hebben een aanvangsniveau dat ver onder het niveau ligt 
van de schoolklas waarin ze zouden moeten zitten. Ons doel is om met individueel onderwijs deze 
kinderen binnen een schooljaar weer op het normale lesniveau van hun klas te krijgen, zodat ze 
mee kunnen komen op hun eigen school. Drie ochtenden per week begeleiden we ongeveer 20 
kinderen. 
 
Onze profesores Marivel en Jorge werken al jaren in de armste gebieden van Ayacucho, waar ze 
van zeer dichtbij veel armoede en moeilijke situaties zien die de kinderen doormaken. Het raakt 
hen altijd weer, dat de kinderen ondanks alles hoop in hun ogen hebben en dat ze vertrouwen 



stellen in ons. Ze geven alles wat ze hebben als leerkracht en als mens om deze kinderen en 
jongeren te helpen en het vertrouwen van hun ouders te winnen. Ze zien van dichtbij de 
vooruitgang, de frustraties, de successen, de mislukkingen en de moeilijke omstandigheden die 
het hen lastig maken om vooruit te komen. Ze hebben de dood van jonge leerlingen gezien, die 
om het leven kwamen omdat ze het verkeerde pad kozen. Maar daar staan de prachtige successen 
tegenover, zoals jonge mensen die politieagent, verpleegkundige, ingenieur, marktkoopman, 
zakenman, apotheker, verloskundige, accountant of leraar zijn geworden. Wat zijn zij dankbaar 
dat ze deel mogen uitmaken van het succes van deze toekomstige generatie! Ze hopen nog vele 
jaren les te mogen geven aan onze kinderen, rekening houdend met alle problemen waar zij 
tegenaan lopen, zoals: het in de steek gelaten worden door hun  ouders, het onbegrip van sommige 
leerkrachten met weinig geduld, de slechte economische situatie thuis, kindermishandeling en 
seksueel misbruik, onverschilligheid van de autoriteiten, enzovoort. 
 
Hun hart ligt vooral bij de kinderen van het Individueel onderwijs. Deze kinderen streven er 
dagelijks naar om hun moeilijkheden te overwinnen. Ze bereiken dit door veel inspanning en 
opoffering, maar wat zijn ze trots op hun prestaties als zij  hun leerproblemen overwinnen. Ik 
herinner me een belangrijke gebeurtenis van een kind, Liam, dat geen regels had, geen grenzen 
stelde en agressief, onbeheerst en altijd boos was. Profesora Marivel verloor bijna haar geduld, 
omdat hij nooit luisterde naar wat ze zei. Hij krabde zelfs de handen van onze psychologe open 
en vernielde de tas van de maatschappelijk werkster toen zij hem wilde knuffelen omdat hij 
overstuur was. Bij nader onderzoek ontdekten we dat er thuis sprake was van huiselijk geweld, er 
was geen structuur in huis, vaak geen eten, fysiek geweld door de leerkracht in zijn klas en 
niemand gaf hem ook maar een beetje genegenheid. We werkten met hem op basis van 
genegenheid en liefde en beetje bij beetje begonnen we hem les te geven, met hem te spelen, 
verhaaltjes voor te lezen, hem complimentjes te geven als hij iets goed gedaan had en zijn kleinste 
prestaties te waarderen. We probeerden duizend verschillende strategieën uit, omdat wij zijn enige 
optie waren, want niemand begreep hem. Beetje bij beetje nam zijn boosheid af en lukte het ons 
om hem te leren lezen en schrijven. En bovenal wonnen we zijn vertrouwen door genegenheid en 
geduld; het was moeilijk, maar het lukte ons. 
 
Deze ervaring leerde Marivel en Jorge, dat ze als leerkrachten de moed nooit moeten verliezen. 
Helaas hebben in Peru veel leerkrachten geen geduld met en begrip voor de negatieve houding 
van probleemkinderen. Daarom is hun enige toevluchtsoord de leerkrachten met een echte 
roeping. We willen jullie intens bedanken voor jullie steun aan Kinderen van de Zon, omdat de 
kinderen dankzij deze steun de kans krijgen om hun persoonlijke- en educatieve omstandigheden 
te verbeteren en om de barrières van armoede waarin ze leven te overwinnen en te doorbreken. 
Het is geweldig dat alle kinderen die we dit jaar begeleid hebben in het nieuwe schooljaar 2025 
over gaan en hetzelfde niveau hebben bereikt als hun klasgenootjes. 
 
Elke Kerst dromen de kinderen ervan om dit feest als een echt gezin te vieren, omdat veel van 
onze kinderen uit gebroken gezinnen komen. Ze leven in grote armoede, alleen met hun mamá en 
ondanks dat ze niets hebben om het kerstfeest te vieren, hebben ze toch altijd een lichtje van hoop 
in hun ogen en een glimlach op hun gezicht. Voor mij persoonlijk zijn zij mijn helden omdat ze 
me altijd verwelkomen met een knuffel, een glimlach, nieuwsgierigheid en kwinkslagen, ondanks 
de moeilijke situatie waarin ze leven. Mede namens deze kinderen wens ik ook jullie een: 
 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 
 

 



Tot slot
Beste bestuursleden, lieve Annemieke en Marijke,  

Het is geweldig dat wij dankzij jullie Kerststeun 2023 prachtig spelmateriaal hebben kunnen kopen 
voor  en dat wij hen ruim 4 maanden Individueel Onderwijs 
hebben kunnen bieden. Hierdoor kunnen onze kinderen zich ontwikkelen tot gezonde, gelukkige en 
evenwichtige volwassenen. Niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook voor onze maatschappelijk 
werksters en psychologen zijn de spelletjes een verrijking. 

Graag wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie warme belangstelling voor ons 
werk. Het is prachtig dat de kansarme kinderen en jongeren van Arequipa, die uit een zeer moeilijke 
thuissituatie komen en beschadigd zijn door verwaarlozing of huiselijk geweld, met onze steun de 
kracht vinden om in zichzelf en een nieuwe toekomst te gaan geloven. 

Ik hoor graag van jullie of ons eindverslag aan jullie verwachtingen voldoet. Intens bedankt dat jullie 
de zon hebben laten schijnen voor de Peruaanse 'Kinderen van de Zon'. Tevens wens ik jullie veel 
succes met jullie mooie werk.  

Een dankbare groet, 
Marianne Schepers-van Weert 
Voorzitter Stichting Kinderen van de Zon   

Uden, 27 november 2024 



Bijlage 1

Bedankbrieven van de kinderen  

1. Lieve donateurs, 
Mijn naam is Fernando, ik ben 10 jaar. Ik schrijf deze brief aan jullie om jullie iets te vertellen 
over de nieuwe Speelotheek van Hogar de Cristo. 
 
Ik ben heel blij met de Speelotheek, want ik kan hier spelen met mijn vriendjes en leuke dingen 
doen als ik mijn huiswerk af heb. En ik vind dit heel belangrijk, want ik kan me hier heel goed 
vermaken en ontspannen. Sinds de opening heb ik Monopoli leren spelen en ik heb geleerd om 
niet boos te worden als ik verlies. 
 
Mijn favoriete spel is Monopoli, want daar ben ik nu heel goed in en ik heb geleerd dat ik kan 
winnen, maar dat ik soms ook verlies. Ik ben heel blij, omdat ik nu heel fijn kan spelen en plezier 
kan maken na het maken van mijn huiswerk en ik ben heel gelukkig. 
 

2. Hallo allemaal, 
Ik ben Ruth Raquel, ik ben 11 jaar. Ik vind het heel fijn dat ik me, als ik mijn huiswerk af heb, nu 
nooit meer verveel, omdat we in de Speelotheek kunnen spelen. Ik leg heel graag puzzels en we 
hebben hele mooie puzzels van het klooster Santa Catalina en van de Colca Cañon.  
 
Op de Dag van de Rechten van het kind heb ik op school meegelopen met een bord dat elke kind 
rechten heeft, ook het recht om te spelen. Daarom vind ik de Speelotheek zo belangrijk, omdat ik 
me hier kan ontspannen, ik niet ziek word en niet doodga. Ik heb nu ook leren schaken en puzzels 
leren leggen en dat laatste vind ik het allerleukste. Ik ben heel blij met de Speelotheek, want 
dankzij dit spelletjeslokaal kan ik echt genieten, omdat ik thuis geen spelletjes heb en me 
verdrietig voel. 
 

3. Beste vrienden, 
Ik heet Franklin en ben 12 jaar. Elke dag ga ik naar het opvanghuis Hogar de Cristo waar ik te 
eten krijg, mijn huiswerk maak en met mijn vriendjes speel. Ik vind het geweldig dat we een 
Speelotheek hebben, want hier kunnen de kinderen hun energie kwijt en al spelend plezier maken 
met hun vriendjes. Ik speel heel graag UNO en praat veel met de andere kinderen en nu heb ik 
vrienden. 
 
Mijn favoriete spel is Volleyballen, want dan kan ik met de andere kinderen spelen met een bal. 
Ik ben iedere dag heel gelukkig dat ik naar Hogar de Cristo kan gaan, want door met mijn 
vriendjes te spelen vermaak ik me iedere dag. 
 

4. Hola, ik heet Mauricio, ben 11 jaar. Ik stuur jullie deze brief om jullie iets te vertellen over de 
Speelotheek. Ik houd hier zo van, omdat ik kaartspelletjes kan doen, volleybal kan spelen en 
puzzels kan leggen. Ik vind de Speelotheek heel belangrijk, omdat ik zonder dit lokaal me verveel 
en dan ben ik niet gelukkig. Het liefste speel ik met Lego, omdat ik dan dingen kan bouwen en 
net wat ik wil in elkaar kan zetten. Ik ben hier heel dankboor voor, omdat ik gelukkig ben. 
 

5. Lieve mensen in Nederland, 
Ik ben Piero, ben 12 jaar. Ik geniet van de Speelotheek, omdat we nu eindelijk allemaal mooie 
spelletjes hebben en dat we in dit lokaal met elkaar plezier kunnen maken en omdat we nu veel 
ruimte hebben, waardoor we ook zelf spelletjes kunnen bedenken. 



Ik weet dat het belangrijk is dat kinderen kunnen spelen en dat het ook belangrijk is om zelf 
dingen te bedenken. In de Speelotheek leer ik spelen met mijn vriendjes zonder ruzie te maken en 
om van alles zelf te bedenken, zoals een toneelstukje opvoeren en ons te verkleden met de 
verkleedkleren. 
 
Ik speel het liefste met een bal, omdat we dan met veel kinderen tegelijk kunnen spelen en we 
allemaal samen lol maken. Ook leer ik dan samenspelen met de andere kinderen en ons dag in 
dag uit te vermaken met elkaar. 
 
Ik ben jullie heel dankbaar, want we hebben zoveel lol en ik deel mooie momenten met de andere 
kinderen. Ook kunnen we veel lachen en dingen met elkaar delen als we blij zijn of verdriet 
hebben. Ik ben hier echt heel dankbaar voor. Ik bedank jullie voor alles wat jullie ons gegeven 
hebben en ik zal jullie hulp nooit vergeten, echt, ik dank jullie met heel mijn hart. Gracias! Piero. 
 

6. Beste mensen, 
Mijn naam is Araceli Fernández Rosas Jarumi, ik ben 10 jaar. Ik houd heel erg van de Speelotheek 
en weet je waarom? Omdat ik hier met mijn vriendinnetjes kan spelen en met de profesora. Ook 
ben ik heel blij dat we een keukentje hebben gekregen, want dat ik vind ik prachtig. Ook volleybal 
ik graag, want dan leert de profesora Consuelo ons om met veel kinderen tezamen te spelen. Ik 
ben heel blij in de Speelotheek, omdat we daar in alle rust kunnen spelen met elkaar. 
 

7. Goedemiddag, 
Ik ben Roger van Hogar de Cristo, 13 jaar. Wat ben ik blij met de Speelotheek, want nu kunnen 
we eindelijk spelen, ons vermaken en plezier maken met de andere kinderen van Hogar de Cristo. 
Ik denk ook dat dit lokaal heel belangrijk is, omdat we ons dan kunnen vermaken. Ik heb in de 
Speelotheek spelletjes geleerd, die ik nog nooit gedaan had, ik kan nu met een bal spelen en 
spelletjes aan een tafel doen. Ik houd het meeste van voetballen, want met dit spel kan ik me goed 
uitleven en vermaken. Ik word er heel gelukkig van als ik vrij mag spelen. 
 

8. Hallo allemaal, 
Ik ben Daniel en ik ben al 11 jaar. Ik houd van de Speelotheek, omdat ik daar mag gaan spelen 
zodra ik mijn huiswerk af heb. Maar ik houd ook van dit lokaal, omdat ik heel graag creatief bezig 
ben. 
 
De Speelotheek is om met mijn vrienden te spelen en waar ik met een bal kan spelen. Het liefste 
speel ik met een bal, omdat ik dit samen met veel vriendjes kan doen. Ik ben heel bij, omdat ik 
kan spelen met mijn vriendjes.  



Bijlage 2

Bedankbrief profesora Consuelo 

Graag wil ik me in deze brief aan jullie voorstellen en mijn ervaringen als leerkracht in de speelotheek 
met jullie delen. Mijn naam is Consuelo Vilca Alpaca, ik ben onderwijzeres van beroep. Al meer dan 

 stad Arequipa en inmiddels werk ik bijna 3 jaar 

om handen. Ik vind het heel leuk om met kinderen 
te werken en contact met hen te hebben, bij ze te 
zijn en ze les te geven. En in het weekend geef ik 
logopedie-lessen aan twee kleine meisjes en 
ondersteun ik mijn zus in haar restaurant. Ik ben de 
gelukkige moeder van 2 kinderen en heb mijn 
kinderen alleen groot gebracht. Mijn dochter is 
getrouwd en heeft twee kinderen en mijn zoon 
heeft dit jaar de universiteit afgerond. Ik geniet 
intens van mijn kleinkinderen en hoop eens ook 
net zo te genieten van de kleinkinderen die mijn 
zoon mij hopelijk zal geven. Ik hoop dat ik de 
energie blijf houden die ik nu heb, zodat ik door 
kan gaan met alle activiteiten die ik graag doe. 

Dankzij jullie steun heeft Kinderen van de Zon in ons opvanghuis een speelotheek kunnen realiseren. 
Voor mij was het een prachtige ervaring om in de speelotheek te mogen gaan werken, omdat ik al 
spelend met de kinderen een nauwere band met hen opbouw dan in de bibliotheek, waar ik voorheen 

huiswerkbegeleiding aan de kinderen gaf. Het is 
heerlijk om hen te zien genieten van hun 
speelpaleis, want iedere dag spelen ze met zoveel 
enthousiasme in hun speelotheek alsof het hun 
laatste dag is. Het is een prachtige fase van de 
kindertijd, om zo intens te kunnen genieten van 
kleine dingen en om vreugde en gebeurtenissen 
vol enthousiasme te kunnen delen, zoals wanneer 
ze tijdens het spelen met het keukentje vertellen 
dat ze later als ze groot zijn chef-kok willen 
worden of hun eigen boerderij willen hebben. En 
andere kinderen vertellen met stralende oogjes dat 
ze later huizen willen gaan bouwen.  

De kinderen reageren met zoveel enthousiasme en het is mooi om te zien dat alles hen nog zo 
gemakkelijk lijkt, dat ze denken dat huizen bouwen net zo gemakkelijk is als het bouwen van een 
toren met blokken uit hun blokkendoos. Ik geniet ervan als ik met de kinderen speel, teken, zing en 
dans. De dagen zijn altijd te kort. Het samen spelen en activiteiten bedenken met de kinderen helpt 
me ook om elk kind beter te leren kennen, om naar hun grote en kleine zorgen te luisteren, om te 
weten te komen wat ze thuis, bij hun familie, op school en in het opvanghuis meemaken, zodat de 
maatschappelijk werkster Lupe of Nancy, de psychologe, hen daar waar nodig kunnen ondersteunen.  

Het is voor mij elke dag een nieuwe uitdaging, om alle spelregels van de spellen te leren kennen en 
om het doel en de regels van elk spel aan de kinderen te kunnen uitleggen. Het stimuleert mij om 
mijn verbeelding weer te gebruiken, zoals toen ik zelf nog een kind was; om samen met de kinderen 
een toneelstuk op te voeren; een door hen gemaakte maaltijd op te eten in hun keukentje;  



of zogenaamd de boodschappen met de meisjes te gaan doen op de markt; hun moeder, dochter of de 
buurvrouw te spelen; een huis of een kasteel te bouwen; of mijn creativiteit te ontwikkelen bij het 
ontwerpen van nieuwe kostuums of spelletjes met de jongens. 

Alle kinderen over de hele wereld spelen. Kind en spel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze 
spelen omdat ze het leuk vinden. Je kunt spel zien als een soort taal waar kinderen zich mee leren 
uitdrukken en waar ze de wereld mee leren begrijpen. Dit lokaal is dan ook een grote aanwinst voor 
onze kinderen waarin ze, na een drukke schooldag hun problemen of zorgen kunnen loslaten en echt 
even kind kunnen zijn. Het is hun eigen favoriete ruimte geworden, waar zij met andere kinderen van 
hun leeftijd kunnen samenspelen. Spelen is goed voor hun sociale ontwikkeling. Al spelend leren ze 
rekening met elkaar te houden, speelgoed te delen, op elkaar te wachten en zich aan te passen aan de 
groep. Kinderen spelen ook graag rollenspelletjes. Ze nemen allerlei sociale rollen op zich en leren 

zich te verplaatsen in een ander. Ook oefenen en 
herhalen kinderen sociaal gedrag. Zo raken ze 
vertrouwd met groepsnormen. Het is ook goed 
voor hun leerontwikkeling, want tijdens het spelen 
leert een kind en slaat de nieuwe informatie in zich 
op. Dit gebeurt vaak onbewust, maar wordt in een 
latere fase vaak bewust gebruikt. Het bevordert 
hun motorische- en emotionele ontwikkeling, 
want door met speelgoed te spelen ervaart het kind 
verschillende emoties zoals blijheid, boosheid, 
angst, jaloezie en verlangen en al deze emoties 
kunnen door het kind worden geuit tijdens het 
spelen. Het kind kan bijvoorbeeld zijn boosheid 
uiten in het spel zonder dat hij meteen gaat slaan. 

En naast dit alles is het geweldig dat de kinderen elke dag heel snel klaar zijn met hun huiswerk, zodat 
ze kunnen gaan spelen in de speelotheek. Voor hen is dat hun grootste beloning, en voor mij is het 
pure winst om tijdens hun spelletjes de interactie te zien tussen gelijken, dat ze leren delen, hun eigen 
regels bepalen, elkaar leren hoe ze moeten spelen en dat ze leren van hun fouten. Als ik deelneem aan 
de spelletjes met hen en als ik een spel win, komen ze de volgende dag voor een herkansing om van 
hun profesora te kunnen winnen.  

Ik heb gedurende de jaren dat ik nu in de speelotheek werk gezien hoe de kinderen zijn gegroeid 
tijdens hun verblijf in dit lokaal. Zoals Mauricio, die in het begin weinig tolerantie had als hij verloor 
en daar boos om werd, terwijl het nu voor hem al veel makkelijker is om te accepteren dat je niet 
altijd kunt winnen in het leven. Mauricio is echt 
mijn rechterhand geworden in het lokaal en helpt 
me orde te scheppen in het opruimen en bewaren 
van de spelletjes en hij helpt ook kinderen als hij 
ziet dat zij nog moeten leren niet boos te worden 
als ze verloren hebben. En het raakt me iedere keer 
weer als ik zie hoe Farire ervan geniet om in het 
keukentje zogenaamd thee in de kopjes te 
serveren, en onze beursstudenten, andere 
teamleden of kinderen uitnodigt om bij haar een 
lekker toetje of maaltijd te komen eten. Of als ze 
hen uitnodigt om op bezoek te komen in het door 
haar ontworpen huis.  



Het emotioneert me als ze dan vol trots de gasten uitnodigt om onder de douche te gaan of naar het 
toilet, dingen die ze zelf thuis niet heeft.  

En net als thuis neemt ze als 6-jarige ook in onze speelotheek haar rol van moeder en vrouw serieus, 
al heeft ze de leeftijd voor spel en onbezorgdheid. En wat vult het mij met trots als ik naar Thiago 
luister, hoe zijn woordenschat door het spelen in onze speelotheek is verbeterd! De eerste maanden 
was het moeilijk om te begrijpen wat hij wilde en nu begrijpt eindelijk iedereen alles wat hij zegt. 
Door met de andere kinderen te spelen werd hij gemotiveerd om zijn uitspraak te verbeteren, zodat 
ook hij aan de spelletjes kan deelnemen. 

De speelotheek gaf mij de kans om met de kinderen de belangrijkste van hun natuurlijke activiteiten 
te delen, het spelen. Hierdoor kreeg ik een band met elk van hen, het gaf me de kans om van hen te 
leren en stelde me in staat om op een natuurlijke, vrije en vrijwillige manier deel uit te mogen maken 
van het leven van elk kind. Ik geniet van mijn werk en van alle mogelijkheden en leermomenten die 
ik in dit lokaal ervaar.  

Mede namens alle kinderen wens ik jullie vanuit hun speelotheek een Feliz Navidad en Próspero Año 
Nuevo, Profesora Consuelo. 

 
 
 

 



Bijlage 5
 Kinderen van de Zon Arequipa 

 
 
 

 

 



Kinderen van de Zon Ayacucho
 
 

 

 



 
 

 


